
Dolf Van Cauwenberghe
7 februari 1940   -   13 januari 2025

Je kon alles maken, alles herstellen,
hoe je het deed wou je nooit vertellen.

De laatste match uitgeserveerd
maar jou kregen ze helaas niet gerepareerd.

Je hebt nog wel een laatste spurt getrokken
voor ons helaas toch veel te snel uit het peloton vertrokken.

Nu vragen ze je aan een andere werkbank,
voor dit mooie leven alvast een oprechte dank.

Je deed hier weinig dingen tegen je zin,
wat niet anders zal zijn bij dit nieuwe begin.



Elianthe Moonen, zijn echtgenote

Vera Van Cauwenberghe en Tim De Rechter, zijn kinderen

melden u het heengaan van

de heer

Adolf Van Cauwenberghe
´Dolf, een echte handige harry´

Hij werd geboren in Hoboken en is stilletjes
heengegaan in het ZAS Jan Palfi jn in Merksem.

Wij  vieren graag samen met u het leven van Dolf in de grote zaal
van het kasteel in het park van Schoten, Kasteeldreef 61,
op donderdag 23 januari 2025 om 12.00 uur.

U bent welkom vanaf 11.30 uur.
(ruime parkeergelegenheid via Deurnevoetweg)

Nadien zal er geen begraafplaats volgen want wij houden Dolf graag
nog wat langer bij ons en zullen zijn urne daarom thuis een eigen
en liefdevol plaatsje geven.

Wij nodigen u aansluitend aan het samenzijn uit voor een hapje en een 
drankje waarbij er fi jne herinneringen aan Dolf gedeeld kunnen worden.
Graag bevestiging, bij voorkeur via mail: veravc69@gmail.com of op het 
nummer 0486.52.23.29 (Vera)

Liever geen bloemen of kransen.

Woorden van steun mag u richten aan:

Familie Van Cauwenberghe - Moonen
p/a Afscheidshuis Veer  |  Paalstraat 76 – 2900 Schoten

Online steunbetuigingen via www.afscheidshuisveer.be

Oprechte dank aan het team van het ZAS Jan Palfi jn,
afdeling intensieve zorgen, voor de menselijke begeleiding,

goede zorgen en ondersteuning.


