Alles is vergankelijk
behalve mooie herinneringen,
die gaan altijd met je mee.

De heer Louis Van Den Bosch

echtgenoot van mevrouw Rosa Vervoort

Hij werd geboren in Brecht op 16 mei 1931 en is
vredig ingeslapen in zijn woning in Schoten op 9 mei 2025.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De familie nodigt u vriendelijk uit om samen Louis te herdenken
tijdens de Verrijzenisliturgie in de parochiekerk Heilig Hart
in Schoten op donderdag 15 mei 2025 om 11.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren in vernoemde kerk,
hoek Deuzeldlaan en Stanislas Meeuslei, vanaf 10.40 uur.

Aansluitend aan het afscheid begeleiden wij Louis naar de
begraafplaats van Schoten, Hendrik Consciencestraat,
waar we zijn urne zullen bijplaatsen in de urnentuin.

Liever geen bloemen maar wenst u Louis toch te eren, geven wij de
voorkeur aan een gift ten voordele van Thuisverpleging De Lelie,
BE68 7360 5438 4934 - Eerbetoon aan Louis Van Den Bosch.

Dit melden u:

Rosa Vervoort, zijn echtgenote

Jozef en Nicole Van Den Bosch — Van der Waals,
Ronny en Lutgard Deboel — Van Den Bosch,

zijn kinderen

Kevin en Tamara De Waele — Van Den Bosch,
Lauri en Taco,
Dimitri en Anne Van Den Bosch — Van de Loo,
Lise, Jenne en Fran,
Peter en Liesbet Van De Velde — De Meyer,
Nora,
Johan en Stephanie De Meyer — Gys,
Olivier, zijn klein- en achterkleinkinderen

Marcel en Yvonne Stevens — Vervoort,

Louis Van Tongelen, weduwnaar van Gusta Vervoort,

zijn schoonbroers en schoonzus
zijn neven en nichten,

de families Van Den Bosch, Vervoort, Balemans en Van Aerde.

Een welgemeende dank aan dr. Helene De Vos en het voltallige team
van Thuisverpleging De Lelie voor de menswaardige begeleiding,
omkadering en goede zorgen.
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