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De heer Guillaume Dupay
voormalig paracommando bij het Belgisch leger

liefhebbende echtgenoot van mevrouw Marie-Thérèse Spruyt

Hij werd geboren in Mechelen op 12 februari 1940 en is in huiselijk kring ingeslapen in Schoten op 31 maart 2026.

Op vrijdag 10 april 2026 om 11.00 uur nemen wij graag samen met u afscheid van Guillaume
in de Oranjerie van het park Vordenstein in Schoten en nodigen u vriendelijk uit.

Wij komen aldaar samen vanaf 10.45 uur.

(ingang en parkeergelegenheid tegenover Kopstraat nr. 10)

Zoals Guillaume het wenste zal zijn stoffelijk overschot teruggeven worden aan de natuur
op de verspreidingsweide van de begraafplaats van Schoten.

Iedere groef in zijn gezicht,
iedere ader op zijn hand,

iedere rimpel rond zijn mond
vertelt een stuk van zijn verhaal.

Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zal zijn.

Hij heeft een bijzonder plekje in de harten van,

zijn suske, Marie-Thérèse Spruyt,

zijn kinderen, Louis en Chantale Piscador - Dupay,
 Steven Dupay,

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen,

 Sven en Sien Van Bossuyt - Van Hoof,
 Jippe, Till,
 Arne en Morgane Hermans - Van Bossuyt,
 Aster en ♥,
 Sven en Sarah De Jongh - Piscador,
 Alexander, Logan, Maysen,
 Stijn Piscador,

zijn zus, neven en nichten.

Oprechte dank aan iedereen die Guillaume op één of andere manier
heeft bijgestaan en ondersteund. In het bijzonder dr. De Cleen, dr. Das,
het team van thuisverpleging De Lelie en Coda Hospice.

Geschreven steunbetuigingen:

Afscheidshuis Veer  |  T.a.v. Familie Dupay
Paalstraat 76 - 2900 Schoten

Digitaal via www.afscheidshuisveer.be
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